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“Welkom in Mijn Wijk
brengt verschillende *
leefwerelden bij elkaar”
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* Welkom in Mijn Wijk

Het klinkt zo vanzelfsprekend: je eigen stad en stadgenoten goed kennen.
De praktijk laat echter zien dat heel veel kinderen - en hun ouders - geen
idee hebben van de medebewoners en het leven in die andere straten,
wijken en scholen van hun eigen stad.

In Welkom in Mijn Wijk kijken kinderen verder dan de eigen school of
wijk. Het uitwisselingsprogramma voor bouenbouwers van basisscholen
brengt leerlingen uit verschillende leefomgevingen bij elkaar, door middel
van echte ontmoetingen.

Door segregatie zitten kinderen met verschillende achtergronden vaak niet bij elkaar op
school en wonen ze niet in dezelfde buurten. Ze komen elkaar niet tegen in hun dagelijks
leven. Welkom in Mijn Wijk doet daar wat aan. Omdat kinderen zelf moeten kunnen uit-
maken wie ze aardig vinden en wie niet, zonder bang te zijn voor ‘de ander’. Door kennis
te maken met andere leefwerelden worden leerlingen voorbereid op een toekomst van
samen werken, leven en wonen.

Chris vertelt: “Toen ik die foto’s zag, dacht ik: dat kan geen leuke dag worden. Ik had niet
gedacht dat die kinderen zo aardig waren, maar dat waren ze wel.” Zeynep zegt: “lk vond
hun wijk heel leuk, ik ben nu ook benieuwd naar andere wijken.” Kinderen horen van alles éver
elkaar, bij Welkom in Mijn Wijk leren ze mét elkaar. Ze maken op een positieve manier contact
met kinderen die in eerste instantie heel ‘anders’ lijken dan zijzelf. Leerlingen leren vanuit
verschillende perspectieven te kijken en samen te werken in een divers team.

De diversiteit in Nederland geeft een prachtige mogelijkheid om veel van elkaar te leren, elkaar
te inspireren en te ontdekken. Leerlingen ondervinden de kracht van diversiteit door burger-
schapsonderwijs op school, maar ervaren dit minder vaak in de praktijk. Hoewel alle basisscholen
in Nederland bezig zijn met actief burgerschap, blijkt het soms lastig om de doelen te vertalen

a )

“De kinderen hebben echt geleerd dat hun buurt
niet de hele wereld is.”

- Juf Chantal, groep 7.
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“Ik heb het echt een heel
leuke eruaring gevonden, en
ik ben blij dat ik mijn steentje

heb kunnen bijdragen aan dit
mooie project.”

- Begeleider Ghislaine

* Maximaal effect

* Goede begeleiding

i Bewezen effectief

naar praktische en samenhangende activiteiten. Met behulp van
het - tot in detail uitgewerkte - programma van Welkom in Mijn
Wijk geven scholen een heldere invulling aan de doelstellingen
van het burgerschapsonderwijs.

Ontdek de kracht van ontmoetingen

De opzet van het programma zorgt ervoor dat leerlingen zelf
onderlinge verschillen en overeenkomsten ontdekken bij el-
kaar. Het uitwisselingsprogramma prikkelt de nieuwsgierigheid
en problematiseert verschillen niet, maar gaat ze ook niet uit
de weg. Welkom in Mijn Wijk stimuleert leerlingen om contact
aan te gaan met nog onbekende leeftijdsgenoten.




ILLUSTRATIE: GERTIE JAQUET
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WIMW is gebaseerd op sociaalwetenschappelijke inzichten.
In het programma staat de leermethode CooOperatief Leren
centraal. Ook zet WIMW de self-disclosure theorie in om
kinderen te verleiden over zichzelf te vertellen.

Onderzoek wijst uit dat het simpelweg bij elkaar zetten van
leerlingen met verschillende achtergronden niet voldoende
is om de (voor)oordelen over elkaar positief te beinvioeden.
Bij Welkom in Mijn Wijk leren leerlingen door betekenisvolle
directe interactie; er wordt samengewerkt.

“Ik vind Welkom in Mijn Wijk een buiten-
gewoon goed project en het is juist in deze
tijd erg van belang.”

Yman Mahrach, beleidsmedewerker
Gemeente Amsterdam
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“As iemand nu binnen zou
komen lopen, zouden ze
denken dat jullie elkaar al
jaren kennen! Maar het is
pas 3 dagen, wat ben ik
trots op jullie!”

Meester Niek, groep 8 op de
afsluitdag

NS

Welkom in Mijn Wijk richt zich op bovenbouw-
leerlingen van basisscholen die een eenzijdige
leerlingenpopulatie op sociaaleconomisch
of etnisch cultureel gebied hebben. Scholen
leveren een eigen bijdrage om het programma
uit te voeren. In de meeste gevallen is er ook
steunin de kosten mogelijk door de gemeente.
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WEEK 1

Oriéntatie op jezelf, de eigen school en de eigen wijk (3 dagdelen)

In de eerste week gaat de leerkracht in de eigen klas aan de slag met het projectboekje van Welkom
in Mijn Wijk. Hierin staan allerlei opdrachten om de leerlingen voor te bereiden op de daadwerkelijke
ontmoeting. Aan het einde van de week zien de leerlingen elkaar door middel van een foto of film-
pje. Elke leerling maakt deel uit van een klein groepje. In elke groep zitten een paar kinderen van de
eigen klas en een paar kinderen van de partnerklas.

WEEK 2 EN 3

Op stap! (2-3 dagdelen)

Op door de leerkrachten afgestemde dagen vinden in week 2 en 3 twee uitwisselingsdagen plaats.
Tijdens de uitwisseling doen de leerlingen allerlei activiteiten in gemengde teams. Zo interviewen
de leerlingen elkaar en gaan zij samen elkaars wijk in. Het hoogtepunt van deze week zijn de speur-
tochten door de wijk.

WEEK 4

Afsluiting (1 dagdeel)

In de vierde week is een afsluitende bijeenkomst. Het is een echt feestje! De ruimte is versierd,
leerlingen nemen (zelfgemaakte) snacks mee en ook ouders zijn van harte welkom. Met spelletjes
laten leerlingen zien hoe goed ze elkaar hebben leren kennen. Leerlingen krijgen herinneringen mee,
zoals een foto van hun team en een formulier waarop zij gegevens kunnen uitwisselen. De effecten
van het programma worden versterkt door het leerkrachtenboekje “We houden contact”. Hierin
staan tips om verder te gebruiken in de rest van het jaar.
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Kayli

Kayli is 11 jaar oud en zit in groep 8. Ze woont nu al bijna 4 jaar in Amsterdam

West, daarvoor woonde ze in Amsterdam Zuid, dat was haar eerste thuis.

Haar hobby is kickboksen, dat doet ze elke dinsdag en donderdag. Als ze later

groot is wil ze graag advocaat worden of verzorgster voor oude mensen

of kinderen.

Hoe vond je het dat je kinderen uit een andere
wijk zou gaan ontmoeten?

Ik vond het wel spannend, want ik ben best wel druk,
of niet echt druk, maar ik praat wel heel veel. En ik
dacht straks gaan ze zeggen “ze praat echt veel”,
maar ze gingen zelf ook veel praten dus dat kwam
wel overeen. Ik vond het ook wel spannend, omdat
ik ze nog niet echt kende. Eerst dacht ik “zou dat wel
klikken?”, maar het ging wel goed!

Hoe ging het toen je ze écht ging ontmoeten?
Ik vond het aan de ene kant wel leuk om ze te gaan
ontmoeten, maar ook wel een beetje raar. Het
gebeurde allemaal zo opeens: je wordt opgehaald, je
gaat met de tram en dan kom je op een hele nieuwe
school aan. Toen we daar kwamen hebben ze ons
goed welkom geheten, dat was heel fijn; een warm
welkom. Daarna gingen we naar hun klas en gingen
we ons even voorstellen en voelde ik me wel al thuis,
want de kinderen gingen al grapjes maken.

Wat viel je op toen je op jullie vrienschaps-
school kwam?

Het was heel anders dan onze wijk. Hier is het rus-
tig als je gaat spelen op het schoolplein, daar was
het ook wel rustig, maar gezelliger; iedereen speel-
de met elkaar. Ook al zat je in groep 3, dan kan je
ook gewoon met kinderen uit groep 6 ofzo spelen.
Dat zie je hier niet. Het is ook schoner dan hier;
hier liggen bijna overal waar je loopt sigaretten. Ik
vind het heel zielig dat mensen dat doen, je kan het
toch gewoon in de prullenbak gooien?

Is er iets tijdens de uitwisseling gebeurd
wat je nooit meer zal vergeten?

Ja, dat we met elkaar op de foto gingen bij de yo-
gaplek. Dat zal ik nooit vergeten, want de foto die
ik gekregen heb, zal ik ook nooit weggeven. En de
namen van mijn teamgenoten, die zal ik ook nooit
vergeten.

Over wat voor dingen hebben jullie allemaal
gepraat?

Over de buurt, wanneer we jarig zijn, over van alles
eigenlijk. Een keer, toen hadden we pauze en gingen
we ‘doen, durfof dewaarheid’ spelen. Dat was ook heel
leuk, toen hebben we ook veel over elkaar geleerd.

Wat vond je het allerleukste van de uitwisseling?
Alles was leuk! Maar ik vond het heel leuk dat
we hier de geschiedenis van mijn buurt mochten
vertellen en dat zij dat ook over die van hun deden.
Dat vond ik heel leuk en interessant.

Wat denk je dat de kinderen van de vriend-
schapsschool van jou hebben geleerd?

De geschiedenis van de buurt hier en om vrolijk te
zijn. Ik vond het heel leuk, maar ook speciaal, om
mijn eigen wijk aan mijn teamgenoten te mogen
laten zien! Ik denk dat ze ook van mij hebben
geleerd om door te zetten.

Vind je dat alle kinderen in Nederland mee
zouden moeten doen met Welkom in Mijn Wijk?

Ja natuurlijk, want zo leer je ook andere wijken
kennen en andere kinderen. En het is gewoon leuk!



: RUUD GORT

FOTOGRAFIE

©



PRERRRRARARRARRRELT

1409 dnny :314vd4950.L04 ._OI




Sabrine is 12 jaar en zit in groep 8 van basisschool de Avonturijn.

Ze zit op kickboksen en vindt daarnaast voetballen heel leuk. Ze

woont bij haar ouders in Amsterdam Zuid en heeft een oudere zus

van 23 jaar en een zusje van 11 jaar. Als ze later groot is wil ze eigen-

lijk graag professioneel voetbalster worden, mocht dat niet lukken

dan wil zij dokter worden en anders is aduocaat ook nog een optie.

Hoe vond je het om de kinderen van de uriend-
schapsschool te ontmoeten?

Ik vond het best wel leuk en spannend om ze te gaan
ontmoeten. Ik was wel heel benieuwd naar hoe ze
zouden zijn, want we hadden ze alleen op een foto
gezien. Van sommige kinderen verwachtte je op het
eerste gezicht niet dat ze best wel speciale antwoor-
den zouden geven! En we kwamen er ook achter dat
we eigenlijk meer op elkaar leken dan we dachten!

Is er iets tijdens de uitwisseling gebeurd wat
je nooit meer zal vergeten?

Ja, eigenlijk heb ik gewoon vrienden gemaakt! En
die zal ik nooit vergeten.

Wat vond je het leukste tijdens de uitwisseling?
Toen we naar buiten gingen om de speurtocht te
doen. Dat vond ik echt heel leuk, omdat we elkaar
ook moesten helpen en daardoor konden we elkaar
goed leren kennen. Door de speurtocht kon ik ook
over de plekken van daar leren. De speurtocht in
mijn eigen wijk was ook leuk, ik heb zelfs nog iets
nieuws geleerd over een kunstwerk bij de speeltuin
waar ik vaak speel! De begeleiders waren ook heel
chill, ze waren aardig, letten heel goed op je en
helpen je.

Wat denk je dat de leerlingen van de vriend-
schapsschool van jou hebben geleerd?

Misschien hoe je echt logisch moet nadenken. Er
was bijvoorbeeld een vraag waar je logisch moest
nadenken en ik kan dat wel goed en legde aan de
rest van mijn team uit hoe ik dat doe.

Vind je dat alle kinderen in Nederland mee zou-
den moeten doen met Welkom in Mijn Wijk?

Ja, ze leren ervan. De kinderen die niet zo vaak
met andere kinderen kunnen omgaan, kunnen ook
leren dat niet iedereen hetzelfde is. Als je meedoet
dan kom je er eigenlijk achter dat iedereen gewoon
een beetje anders is, maar dat er ook veel dingen
hetzelfde zijn. Je leert er beter door omgaan met
andere kinderen van je eigen stad of dorp.

Wat wil je nog meegeven?

Je moet echt geduld hebben als je iemand net leert
kennen. Je moet niet van te voren een mening over
iemand hebben, of wat je eerst denkt over die per-
soon ook tegen diegene zeggen als het niet aardig
is. Je moet iemand eerst goed leren kennen voor-
dat je kan zeggen wat je van die persoon vindt.
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Ruim twintig jaar werk ik met hart en ziel in Amsterdam Zuidoost. Vanwege het
kleurrijke straatbeeld, de levendige omgeving en de warme mensen heb ik altijd in
dit stadsdeel willen werken.

Hoe aantrekkelijk deze wijk ook is, kinderen zien veelal niet wat daarbuiten te zien en
te beleven is. Contact met kinderen uit andere stadsdelen ligt niet voor de hand en
door te weinig kennis en vooroordelen hebben ze een mening die niet gebaseerd is op
wat zij zelf hebben gezien en ervaren.

Het project ‘Welkom in mijn wijk’ is voor mij een project geweest dat eruit sprong en
waar ik direct enthousiast over was. De opbouw en de uitvoering zijn fantastisch.
Je hebt als leerkracht genoeg inbreng en de manier waarop er wordt gewerkt past
prima in het reguliere programma.

Voor mijn leerlingen is dit project heel goed geweest, omdat ze - om wat voor reden
dan ook - binnen hun eigen wijk blijuen en soms schrikken wanneer we andere delen
van Nederland bezoeken. Het lijkt voor hen dan net alsof ze in een andere wereld
terecht zijn gekomen.t

Is dit project dan alleen goed voor kinderen die weinig zien van de wereld? Zeker
niet! We spraken kinderen die al wat meer van de wereld hebben gezien en wel in
contact zijn gekomen met andere culturen; zelfs zij waren nog nooit op deze manier zo
intens en positief met iemand in aanraking gekomen als tijdens de deelname aan het
programma.

Elk kind heeft behoefte aan ontdekken, leren van elkaar en vooral meegenomen
worden in het onbekende. Waar je wieg ook heeft gestaan; meedoen met een
Welkom in Mijn Wijk uitwisseling is winst voor iedereen!

/
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Samen met mijn groep 8 van de Odyssee in Amsterdam heb ik meegedaan aan
Welkom in Mijn Wijk. Een project waar ik per ongeluk mee te maken kreegen nu zeer
lovend over ben. De uitwisseling tussen mijn leerlingen en die van de vriendschaps-
school heeft hun een heel bijzondere en rijke ervaring gegeven. Dankzij de mensen
van de vriendsschapsschool, maar vooral dankzij het team van WiMW. Zij zetten

een fantastisch project neer voor kinderen om in de praktijk diversiteitsuaardigeden
te oefenen. Alle scholen zouden met dit project mee moeten doen, omdat het
leerlingen een unieke eruaring biedt. Ik gun het alle kinderen en leerkrachten

om op deze manier kennis te maken met hun stadsgenootjes.

\
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Voor een blik buiten de eigen wijk ging een klas van De Odyssee uit De Aker op
bezoek bij de Lotusschool in Zuidoost - en vice versa. 'k zou ook best een uniform
willen dragen!

DOOR: LORIANNE VAN GELDER 16 MEI 2017, 14:22

Welke kinderen nit Znidoost komen en wie van De Aker bij Osdorp 7ie je meteen
Je pikt ze er zo uit. Die zit hier op school, die is op bezoek. Geen kunst aan.

Opdel hool in Holendrecht dragen de leerlingen namelijk uni nogal
uniek in Amsterdam. De kinderen van De Odyssee uit De Aker - ook uniform

gekleed met sneakers, skinny jeans en T-shirts - vinden het machtig interessant.

Maissae (12) zou er nu ook wel eentje willen. Rilaysa (11) schudl haar hoofd. Zo

ideaal is 70'n net averhemd met donkerblanwe trui, grijze rok en 7warte legging

Welkom in mijn wijk
In het kader van 'Welkom in mijn wijk' is groep 8 van De Odyssee op bezoek bij de
Lotusschool, en cen dag later volgt cen tegenbezock. Twee weken lang leren ze
elkaar kennen: eerst op afstand, daarna live. Maandagochtend was de eerste

ontmoeting.

De Odyssce is met de metro naar E gekomen.
vond Maissac dat, vooral het ontmocten van de Lotusleerlingen. "Je kent de

kinderen niet. Je weet niet of ze aardig zijn."

Maar hel ijs is snel gebroken. De school ruikl naar pasta - op de Lotusschool
krijgen de kinderen ontbijt en warme lunch - en al gauw gaat het over cten ("Tk
houd ook van déner") en andere overeenkomsten ("Tk wil ook in Amerika wonen!")

“Je kent de kinderen niet. Je weet niet of ze aardig
zijn”

Maissae

Vaynie (12) ("Ik word later danseres en kraamverzorgster") van de Lotusschool

leidt haar gasten trots rond.

Zij heeft haar evaluatic van de bezockers al Klaar. Prima volk, dic Odysscekids. "Ze
zijn gezellig en vrolijk. Net als wij."

Ziek melden
Welkom in mijn wijk werd elf jaar geleden opgericht door Sharon Polak en Anita
van der Stap. Dat deden ze uit frustratic over de gescheiden werelden waarin

Amsterdamse kinderen opgroeien

"Sommige kinderen komen nog altijd hun wijk niel uil. Tk wilde iels doen wal niel
ingewikkeld was. Dat het niet gaat over multiculturaliteit of problematiek. Gewoon
clkaars wijk en clkaar leren kennen."

Want wie de ander niet kent, vindt die toch een beetje eng. Dat ziet Polak nog

wantrouwend of ze wel geaccepteerd worden.”

De Lotusschool telt minder dan tachtig leerlingen, terwijl De Odyssce meer dan
vierhonderd kinderen heeft.

Tegen polarisatie
Thomas (12) bevalt het wel, zo'n kleine school waar je een warme maaltijd krijgt.
Zeker als Michandro (12) vertelt dat Lij altijd leKker eet als i op school luncht.

5 versterken
samenwerking
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“Denk de uniformen weg en het is nu al één klas
geworden”

Rayane (13) vindt het wel apart dat ze in Holendrecht in een buurtcentrum hangen
na school. "Wij chillen vooral thuis bij elkaar. Maar wij wonen ook niet in een flat."

Tijdens een speurtocht verkennen de kinderen de wijk. Ze interviewen de manager
van het buurtcentrum, gaan langs bij het wijkleam, verjagen de peuters bij de
Klimrekken en rennen als een groep hinden over het speelplein

Denk de uniformen weg en het is nu al één Klas geworden. Polak: "En dit is dag 1,
nu 7etten 7e nog allemaal hum beste beentje voor. Op dag 3 is het een kabaal en is

iedereen aan elkaar gewend."

Ondanks de in de media veelbesproken polarisatie en de ogenschijnlijk gedeelde
wens om grocpen beter te laten mengen, is het voor Welkom In Mijn Wijk hard
werken om scholen mee te krijgen.

Polak: "Ze zeggen dan: we hebben al 20 veel projecten. En dat is 0ok zo. Maar wat

je vooral moet hebben, is een schooldirecteur die het belang ziet van echt werk

maken van
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P ey ] i PR LTS ) JS0NE S S el &
e e L] BN LA R
e N P IR Bl &l -
gy de o o e e BARS Py en oy

e mm L L] o pirim

Py Bon e e sk sy e s b

Ontmoetingsproject 13



Welkom In Mijn Wijk

=2
-
3
c
=
S
S
g
Q
=
)
3
¥



https://www.facebook.com/StichtingWIMW/
https://twitter.com/stichtingwimw
www.welkominmijnwijk.nl
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